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HOMME IDZERDA

Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk komt het er toch van. 

Ondanks mijn pogingen tot uitstel, gaat het dan toch gebeuren. Ik word

dertig. Oud genoeg om wijs te moeten zijn. Net zoals mijn beeld van de

accountant als grijze oude man is ontkracht, hoop ik dat ook de serieuze

dertiger onzin blijkt te zijn.

Als twintiger kun je nog onbezonnen zijn en je voorbereiden op het echte

leven. Als dertiger moet je een carrière hebben opgebouwd en zijn geset-

teld. Continu wordt immers gehamerd op het volgen van een goede oplei-

ding en het vinden van een goede baan.

Mijn salaris stijgt elk jaar met meer dan de inflatie, zelfs zonder stakingen.

De leasebak staat voor de deur en wat ziekenfondspremie is, ben ik al lang

vergeten. Zelfs mijn koopwoning hoef ik niet zelf schoon te houden.

Maatschappelijk gezien, is dit ongetwijfeld als geslaagd te beschouwen. 

Toch vraag ik mij wel eens af of dit het nou is. Het lijkt of ik alles bereikt

heb wat nodig is om gelukkig te zijn. Dat houdt dan in dat ik nog enkele

decennia met hetzelfde moet doorgaan. Of ik daar nou gelukkig van word.

Maslow gooit roet in het eten met zijn piramide. Blijkt dat ik ook nog eens

iets wil doen aan zelfverwezenlijking. Ik kom niet eens toe aan de verwe-

zenlijking van mijn scriptie, laat staan aan die van mijzelf.

Als ik nog rigoureuze beslissingen wil nemen, moet dat nu gebeuren. 

De kans om als topsporter door te breken, is ondertussen verkeken. 

De slagingskansen voor andere opties worden er ook niet groter op.

Het bereiken van het dertigerschap doe ik gelukkig niet alleen. In mijn

vriendenkring ontbreekt het niet aan lotgenoten. Bij een aantal zet dit aan

tot bezinning. Net als bij mij zal dit waarschijnlijk niet leiden tot wezenlijke

keuzes.

Zonder dat daar een directe noodzaak toe is lijkt het alsof ik ineens voor

een allesbeslissende keuze kom te staan. Alsof ik nu meteen een keuze

moet maken om over tien jaar nog steeds van het leven te kunnen genie-

ten. Net zoals de millenniumovergang niet heeft geleid tot een wereldwij-

de crash van alle computers zal ook mijn intrede in het land der

volwassenen waarschijnlijk niet leiden tot een crash van mijn leven.

Zo, weer een hobbel in mijn levensloop genomen. Afvinken en door naar

het volgende levenswerkprogramma.

Ik begin me af te vragen. Was vroeger niet alles beter?
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De kans om als
topsporter door te
breken, is onder-
tussen verkeken.

ColumnWerk & Privé


