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Per saldo

T oegegeven, het is wat lastig 
om boven een krantenartikel 
een kop te plaatsen waarin 

wordt gesproken over de ‘beroeps­
organisatie van accountants NBA’. 
Dan ben je al drie regels met 
chocoladeletters verder en moet de 
boodschap nog komen. En zonder 
nadere aanduiding is alleen ‘NBA’ in 
die krantenkop niet genoeg, want 
het gaat niet over basketbal.
Best lastig dus, voor de koppen­
makers van het FD of een andere 
krant, om de publiekrechtelijke 
beroepsorganisatie van Nederlandse 
rekenmeesters aan te duiden. 
Daarom schrijft de zalmkleurige 
zakenkrant op 1 april (geen grap): 
‘Accountantsclub NBA wil meer 
zeggenschap over kantoren’. Vooraan 
in dit magazine legt de NBA-voorzitter 
uit waarom dat is. Maar mij gaat het 
over die aanduiding: ‘accountants­
club’. Een club is een vereniging van 
personen die dezelfde sport of hobby 
beoefenen, of dezelfde belangstelling 
hebben. Postzegels sparen, hand­
boogschieten of wekelijks gezellig een 
potje bridge. De naam Accountants­
club wordt gehanteerd door een 
commerciële organisatie uit New 
Delhi, die in India actief is met 
accountants- en belastingdiensten. 
Er is ook een Accountants Club of 

America trouwens. Maar die heeft 
niks met de NBA te maken, hoewel 
Amerikanen zich tegenwoordig ook 
nadrukkelijk met het Nederlandse 
beroep bemoeien.
‘Beleggersclub’ lees je ook wel eens, 
als het over beleggersorganisatie 
VEB gaat. Voor mij is een beleggers­
club een groepje welgestelde grijze 
mannen uit Appelscha, die met zijn 
zessen wat overtollige centjes in 
leuke aandelen stoppen en kijken  
of ze er meer van kunnen maken. 
Dat bespreken ze maandelijks samen 
boven een mooi glas. Toch heel iets 
anders dan de European Investors 
VEB, voorheen bekend als de 
vereniging van effectenbezitters,  
die tegenwoordig graag accountants 
lastige vragen stelt tijdens aandeel­
houdersvergaderingen. 
Accountantsclub, het is maar een 
woord in een krant, morgen gaat de 
vis erin, ik weet het. Maar toch. 
Woorden doen ertoe. Zelf zorgt de 
NBA dit voorjaar ook voor enige 
verwarring, door een eerste 
‘verenigingsconferentie’ aan te 
kondigen. Bedoeld om leden meer te 
verbinden, te verenigen, weliswaar, 
maar de preciezen vinden er wat van. 
Want de NBA is geen vereniging. 
De nieuwe discussie over de 
bevoegdheden van de NBA geeft aan 

dat de beroepsorganisatie van 
accountants (van, niet voor) soms 
worstelt met haar positie. Alleen  
van individuele leden, of ook van 
kantoren? Een strenge regelgever,  
of een gedreven belangenbehartiger? 
Een verbinder of een toezichthouder? 
Alleen voor wettelijk controleurs,  
of voor iedereen die ooit een titel 
behaalde en daar nog steeds trots op 
is, los van wat hij of zij anno nu doet? 
De NBA is volgens haar missie de 
‘brug’ tussen beroepsbeoefenaren  
en maatschappij. Op de nieuwe 
NBA-website leest u bij het taken­
pakket van de beroepsorganisatie 
dat die regels opstelt, toetst en de 
kwaliteit bewaakt. Dat klinkt wat 
streng allemaal en misschien moet 
dat ook maar. Laten we die status 
van regelgever, kwaliteitsbewaker  
en toezichthouder maar koesteren. 
De kwaliteit van kantoren kritisch 
beoordelen, iedere paar jaar. Jaarlijks 
een vuistdik handboek uitgeven met 
beroepsregels en voorschriften.  
Een enkele keer iemand naar Zwolle 
sturen, als die zich misdraagt. En op 
de eigen nieuws- en debatsite soms 
ongemakkelijke dingen schrijven, 
als daar reden voor is. Een gezellige 
accountantsclub oprichten kan  
altijd nog. Door zes accountants in 
Appelscha.   
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